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Rob Wijnberg in De Correspondent: 

Donald J. Trump is het grootste gevaar voor de wereld sinds Adolf Hitler. 
Daar zit geen woord overdrijving bij. 

Laat ik het daarom herhalen, zodat er geen misverstand over 
kan bestaan dat ik het meen: Donald Trump is het grootste 
gevaar voor de wereld sinds Adolf Hitler. En gezien de omvang 

van zijn leger en economie: misschien nog wel groter. 

Trump regeert zoals voorspeld door nagenoeg iedere 
fascismedeskundige: als een corrupte tiran die in kwaadaardigheid 
inmiddels het voorstellingsvermogen ruim te boven gaat. 

Hij ontneemt miljoenen van de allerarmsten hun hiv-medicijnen en 
voedselbonnen; hij arresteert willekeurige migranten en 
deporteert ze zonder proces naar martelkampen in binnen- en 
buitenland; hij laat een paramilitaire knokploeg onschuldige 
burgers op klaarlichte dag vermoorden en liegt openlijk over de 
toedracht; hij verbiedt boeken, vernietigt wetenschappelijke 
kennis en censureert universiteiten; hij chanteert en intimideert 
(voormalige) bondgenoten; hij bedreigt en vervolgt politieke 
tegenstanders en bestempelt hen als binnenlandse terroristen; hij 
liegt schaamteloos en onophoudelijk over alles; hij beschouwt 
zichzelf als expliciet boven de wet verheven; hij manifesteert zich 
bijna ieder wakker uur van de dag als een van de walgelijkste, 
wreedste en immoreelste psychopaten uit de moderne 
geschiedenis. 

En laten we niet vergeten: hij valt sinds 3 januari dit jaar illegaal 
en zonder aankondiging soevereine naties binnen om hun leiders, 
hun kapitaal en hun natuurlijke hulpbronnen met geweld in te 
nemen. Does that ring a fascist bell? De inval in Venezuela, 
gevolgd door een onmiddellijk en onverholen dreigement van 
gelijke aard aan het adres van Colombia, Mexico en Groenland, 
maakt Trump een regelrecht gevaar voor de wereld als geheel, 
vergelijkbaar met Hitler na de annexatie van Sudetenland in 1938 
en de inval in Polen in 1939. 

Wie dat overdreven vindt, is óf gevaarlijk ongeïnformeerd, óf 
gevaarlijk naïef. Gevraagd naar of er iets is wat zijn wereldmacht 
nog zou kunnen beperken, antwoordde Trump: ‘Ja, er is één ding. 
Mijn eigen moraal. Mijn eigen hoofd. Dat is het enige wat mij kan 
tegenhouden.’ 

Of luister naar Stephen Miller, huisideoloog van Trump, die zonder 
omhaal stelt dat voortaan het recht van de sterkste geldt: ‘We live 
in a world, in the real world […] that is governed by strength, that 
is governed by force, that is governed by power. These are the 
iron laws of the world […] We’re a superpower. And under 
President Trump, we are going to conduct ourselves as a 
superpower.’ 

Een opvatting die verdacht veel lijkt op die van een andere 
bekende huisideoloog: ‘When two elements are struggling, the 
solution is force. There never was any other solution in history, 
and never will be.’ En: ‘The Fascist State expresses the will to 
exercise power and to command.’ 

Was getekend: Benito Mussolini. 

Als het gedrag van het regime-Trump – want dat is het – niet al 
eerder alle alarmbellen deed rinkelen, dan doet de krankzinnige 
escalatie van de afgelopen dagen dat hopelijk wel. In krap een 
week tijd hebben de VS de oorlog verklaard aan een buurland, met 
een oorlog gedreigd tegen twee andere buurlanden en openlijk 
verklaard een NAVO-lid te zullen inlijven, desnoods met militair 
geweld. 
Wie dan nog blijft praten alsof we hier te maken hebben met een 
‘president’, een ‘regering’ en een ‘beleid’ in de normale zin des 
woords, verhult in taal wat voor de hele wereld inmiddels 



onmiskenbaar is: dit is een 21e-eeuwse tirannie met een 
maffiabaas aan het roer en een fascistisch draaiboek in de hand. 

Het is dan ook volstrekt absurd dat sommige media hier verslag 
van blijven doen alsof we naar ‘normale’ geopolitieke bewegingen 
zitten te kijken. ‘De succesvolle aanval op Venezuela en de 
ontvoering van president Maduro: het lijkt de internationale 
ambities van de VS een flinke zet te hebben gegeven’, zei de 
presentator van het NOS Journaal letterlijk over de grofste 
schending van het internationaal recht sinds de inval van Rusland 
in Oekraïne – alsof het Sportjournaal al was begonnen. 

‘Trump heeft al gezegd dat hij, naast Maduro, ook een probleem 
heeft met andere linkse presidenten’, vervolgde de nieuwslezer als 
een volleerd propagandist, gevolgd door een item waarin twee 
willekeurige Colombianen ‘van mening verschillen’ over de vraag 
of hun president ‘de volgende’ moet worden die ‘door Trump wordt 
aangepakt’. 

Kun je je het voorstellen? Het Polygoonjournaal over de 
‘succesvolle’ inval in Polen, die de ‘internationale ambities’ van 
Duitsland ‘een flinke zet heeft gegeven’, gevolgd door een repo’tje 
uit Denemarken of Noorwegen over de vraag of zij de volgende 
zijn? 

Vreemde vergelijking, zegt u? Prove me wrong, zou Charlie Kirk 
zeggen. 

Wie dit nog rationaliseert, is ziende blind 

Wie dit gedrag van Trump en zijn handlangers nu nog 
rationaliseert (‘Trump wil Groenland, maar waarom eigenlijk?’ – 
een letterlijke kop in het Algemeen Dagblad), goedpraat of 
relativeert (‘Maduro was ook geen lieverdje’), bagatelliseert (‘Zo’n 
vaart zal het niet lopen’), doodgooit met whataboutisms (‘En 
Obama dan?’) of semantisch geneuzel over of een vergelijking met 
dictators van vroeger wel toepasselijk is of niet – die is ziende 
blind voor deze existentiële dreiging aan de andere kant van de 
oceaan. 

Voor de republikeinen in de VS die dit hadden kunnen voorkomen 
en die ondanks alle waarschuwingssignalen, waaronder een poging 
tot een staatsgreep in 2021, toch besloten Trump geen strobreed 
in de weg te leggen in zijn frontale aanval op de waarheid, de 
democratie en de rechtsstaat, geldt dan ook: jullie namen zullen 
de geschiedenis ingaan als de collaborateurs van deze tijd. 

Voor alle techbazen, multimiljardairs en FIFA-bobo’s die als laffe 
honden hun geweten en moreel kompas verkochten voor een paar 
miljard extra winst in Q4 en de fascist een wereldwijd podium, een 
goedgevulde campagnekas en een plastic vredesprijs gaven, geldt: 
we zullen ons jullie herinneren als de verraders van de 21e eeuw. 

En voor ons, Europeanen met ogen, oren, een stem en een 
geweten geldt: face the facts. Onze grootste en belangrijkste 
bondgenoot uit de twintigste eeuw is nu de machtigste en 
gevaarlijkste criminele organisatie ter wereld. Benoem iedere 
leugen zodra hij uitgesproken wordt; veroordeel iedere schending 
van mensenrechten zodra die begaan wordt; en steun iedere 
verzetsheld die het tegen Trump en zijn trawanten durft op te 
nemen. 

Versterk onze bondgenootschappen, werk samen met iedereen 
van goede wil, houd vertrouwen in de toekomst en de medemens. 
En bovenal: vergroot nu de Europese onafhankelijkheid op politiek, 
economisch, militair en technologisch gebied alsof ons leven ervan 
afhangt. 

Dat doet het namelijk. 


